
Proost!

Lily: Hallo allemaal, gezellig dat jullie weer luisteren. Bij deze podcast heb je
misschien ondertiteling nodig.. :) Waarom? Omdat ik vandaag John ga
interviewen. John is Nederlands maar heeft een beetje een accent. Hij komt uit
Groningen en heeft dus een Gronings accent. In Groningen spreken ze vaak de
laatste 2 letters minder goed uit. Nou, We gaan het horen! Hallo John!!

John: Hallo!
Lily: Goedemorgen, alles goed met je?
John: Goedemorgen, zeker met jou ook?
Lily: ja, ook goed! In het Engels zeggen ze John, in het Spaans Juan en in het
Nederlands John. En in het Gronings?

John: Eigenlijk hetzelfde als in het Nederlands. Het blijft John. Gewoon John!
Lily: Jij hebt een hele toffe, leuke winkel in een van de leukste straten in
Groningen. Wat voor winkel heb jij? Wat verkoop jij in het mooie Groningen?
John: Ik heb een winkel met speciaalbieren.
Lily: Super gaaf! en waarom een bierwinkel? Waarom verkoop je bier?
John: de belangrijkste reden is omdat ik het zelf heel erg lekker vindt.
Lily: Dat is een goede reden.
Lily: Waar komen de biertjes vandaan? Waar worden de biertjes gebrouwen?
Komen ze allemaal uit Nederland of ook uit andere landen?
John: Ze komen eigenlijk overal vandaan, dus vanuit de hele wereld.
Lily: Ik voel soms een beetje een concurrentie met België. Zijn de biertjes uit
België nou echt beter dan de biertjes uit Nederland?
John: Nee, ze zijn anders. België heeft een hele lange geschiedenis op het
gebied van bieren. En die hebben ook vele oude bierstijlen, en die worden in
Nederland ook wel gemaakt, maar tegenwoordig worden in Nederland met name
moderne bierstijlen gebrouwen.
Lily: Wat vind je zelf het lekkerste biertje? En wat voor soort bier is nu populair
in Nederland? Qua smaken, of is het juist het traditionele Heineken biertje? Kun
je daar iets over vertellen?
John: Ja, qua speciaalbier is op dit moment de IPA denk ik het meest populair.
Daar zijn nog weer allerlei varianten in. Maar over de hele stijl gezien denk ik dat
dat het meest verkocht wordt.
Lily: En qua smaken, is het vooral zoet of is het zuur of bitter. Wat voor smaken
verkoop je, wat voor smaken zijn er qua biertjes.
John: Over alle stijlen gezien kan je eigenlijk alle kanten op. Je hebt hele bittere
bieren, bijvoorbeeld sommige IPA soorten. Je hebt hele zure bieren, dat kunnen
dan de traditionele Belgische bieren zijn. Je hebt ook een variant uit Duitsland en
AMerika die zuur is maar het kan ook heel zoet zijn.
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Lily: ZIjn het vooral de vrouwen die de zoete biertjes drinken en de volwassen
mannen die de zware bittere biertjes drinken.
John: Niet perse. Er zijn best veel vrouwen die ook hele bittere IPA’s of hele
zware donkere bieren drinken.
Lily: Ok, en wat je nu ook meer ziet zijn de blikjes bier toch? in plaats van flesjes,
is dat de trend onder het bier?
John: Ja, maar de belangrijkste reden is dat het bier beter blijft in blik.
Lily: Dus bier blijft langer houdbaar in een blikje?
John: Ja, langer lekker vooral.
Lily: Ok, Vooral langer lekker. Dat is belangrijk!
Lily: Wat is het duurste biertje die je verkoopt in je winkel?
John: Dat is, ik denk, alhoewel dat een iets grotere fles is, een Stout, een heel
donker zwaar bier, van een Amerikaanse brouwer.

Lily: Dus dat is een heel speciaal biertje. En wat moet ik daar dan voor betalen
als ik die wil kopen?
John: Die fles kost ongeveer €50,-.
Lily: En de meeste biertjes bij jou in de winkel, zijn tussen de.. wat betaal je
ongeveer voor een biertje?
John: Gemiddeld zal het zo’n €7 a €8,- voor een blikje zijn. Maar het loopt van
ongeveer €2,50 tot die €50,- dus.
Lily: Hele speciale en vooral hele lekkere biertjes. Want altijd als ik in Groningen
ben dan kom ik wel even in je winkel, omdat ik het leuk vind om jou weer te zien
maar ook om de biertjes te proeven. Dus lekker, ik krijg er dorst van! Proost
allemaal. He, doe de groeten thuis aan Marjan, aan je vriendin en tot de volgende
keer he!
John: Tot de volgende keer! Doei!!

Lily: Nee, we zijn nog niet klaar! Ik heb nog een paar weetjes voor jullie over bier
en de biercultuur in Nederland. In de Middeleeuwen werd het drinken van bier
erg populair en toen werd het bier gebrouwen in kloosters. Daarom staat er ook
nog vaak een klooster op een biertje. In die tijd dronken mensen wel een liter bier
per dag! Zelfs kinderen dronken veel (licht) bier.
In de Gouden Eeuw werd het brouwen van bier commercieel. Nederland kan
super goed internationaal handelen, daarom spreken we ook zoveel talen. We
willen graag handelen met Duitsland, Engeland, Amerika etc. Dus, we hebben
hun bierstijlen overgenomen om zo nog meer te kunnen verkopen aan die
landen.
Heineken is Nederlands en een van de grootste brouwerijen in de wereld. Freddy
Heineken, hij was de kleinzoon van de oprichter, is een keer ontvoerd geweest.
35 miljoen hebben ze voor hem betaald en toen kwam hij vrij!
Een biertje noemen we ook wel een fluitje (dit is een klein formaat), een vaasje of
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een pilsje.  Dus als je bij de bar een biertje gaat bestellen kun je dus vragen om
een fluitje, een vaasje of een pilsje. Een biertje kun je drinken uit de tap, uit een
blikje of uit een glazen flesje.  Ok, dit was hem nu echt, een fijne dag verder!!

De moeilijke woorden

1. ondertiteling - subtitles
2. verkoop - sale
3. gebrouwen - brewed
4. tegenwoordig - nowadays
5. smaken - flavours
6. klooster - monastery
7. middeleeuwen - middle ages
8. concurrentie - competition
9. geschiedenis - history
10.handelen - to trade
11.kleinzoon - grandson
12.oprichter - founder
13.ontvoerd - kidnapped
14.tap - tap
15. blikje - a can of beer
16. flesje - a bottle
17.houdbaar - shelf life
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