
Het feest van Sinterklaas!

Het is bijna 5 december en dat betekent dat Sinterklaas bijna jarig
is! Het grote feest voor jong en oud! Zó leuk en gezellig!
Vroeger vond ik het natuurlijk leuk, toen ik zelf nog cadeautjes
kreeg en het met mijn ouders vierde. Nu vind ik het opnieuw super
leuk omdat ik de traditie door mag geven aan mijn zoontje. Ik zie
hoe enthousiast hij reageert op het hele feest.
Zondag 14 november was het zo ver. Sinterklaas kwam helemaal vanuit
Spanje, met de boot, naar Amsterdam. Ik was denk ik nog
zenuwachtiger dan mijn zoontje Hugo en probeerde ruim op tijd bij
het Scheepvaartmuseum te staan, want daar zou Sinterklaas aankomen
met alle lieve Pieten.
Op de fiets vertelde ik nog een keer aan Hugo wie de Sint was.
Sinterklaas komt uit Spanje, hij is al héél erg oud, en als je lief
bent en lief voor hem zingt, dan krijg jij een cadeautje! Van hem en
van de lieve Pieten. De Pieten helpen Sinterklaas met cadeautjes
geven. Wowwww… Ja, Hugo, Sinterklaas heeft een groot rood boek, en
daar staat in hoe lief jij bent geweest dit jaar. Hugo, was jij wel
een beetje lief dit jaar?
Jaaaa, mama, heeeel lief!! Ok, als jij voor het slapen gaan je
schoentje zet, en je gaat een liedje voor hem zingen, dan kun je dus
een cadeautje in je schoen krijgen. Maar dan moet je dus wel heel
lief zijn he?!
Hugo: Hoe komt Sinterklaas dan binnen? Ik.. via de schoorsteen , of
misschien, stiekem via een raam of de deur. Maar we moeten dan wel
een liedje zingen he.. Welk liedje gaan we zingen voor Sinterklaas?
Sinterklaas kampioentje… gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in
mijn laarsje, dankje Sinterklaasje!

Gelukkig, we waren net op tijd. Daar stond Sinterklaas met een
aantal lieve pieten op de boot. Ik was eigenlijk wel een beetje
teleurgesteld. Teleurgesteld? Waarom? Nou, het waren maar 2 pieten
op de boot en Sinterklaas was er zonder zijn witte paard. Er was ook
geen muziek en er waren geen gekke grappige pieten aan boord.
Misschien waren de pieten ook wel een beetje bang voor het bekende
virus.. wie weet! De burgemeester stond ook op de boot, dat was wel
weer leuk. Wij gingen heel hard zwaaien naar de Sint en de pieten.
En yeeeeh, daar kwamen gelukkig nog meer pieten aangelopen. Hugo
vond het best wel spannend maar toen hij zag dat hij lekkere
pepernoten kreeg ontdooide hij en vond ook hij het feest steeds
leuker worden!
Er is een flinke discussie geweest over de pieten. De pieten heten
nu geen zwarte pieten meer, maar lieve pieten. Het is een
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kinderfeest  wat draait om cadeautjes, snoepjes en gezelligheid. Het
maakt de kinderen, volgens mij, echt geen bal uit hoe de pieten
eruit zien. Met vegen in hun gezicht zijn de pieten net zo leuk.
Fijn dus dat iedereen nu weer blij is en dat we de discussie nu dan,
bijna, achter ons kunnen laten..
Sinterklaas is voor mij ook een prima chantage tool… Ik weet het,
dat is ook niet goed, maar soms is het wel makkelijk. Zo ging ik
vorige week uit eten in Utrecht met twee vriendinnen. De oppas kwam
en Hugo had nog niet zoveel zin in de oppas. Ik wilde graag weg en
ik wilde ook dat de oppas vaker terug wilde komen om op Hugo te
passen.. Dus ik zei tegen Hugo, weet je Hugo, jij mag vanavond je
schoentje zetten en als je lief bent vanavond en je je eten opeet,
dan krijg jij van Sinterklaas, denk ik wel, een cadeautje! Ik heb
hem nog nooit zó lief gezien, en hij had zijn hele bordje leeg
gegeten.. :)
Wat ik ook wel leuk vindt aan het Sinterklaasfeest, is dat je het
viert met familie en/of vrienden, en het is niet alleen 1 avond,
maar er is best wel een aanloop ernaartoe. Zo kijken we nu ‘s avonds
samen het Sinterklaasjournaal, heel spannend! En zingen we samen de
liedjes en lezen we Sinterklaas verhaaltjes. Ook op de kinderopvang
vieren ze het. Daarnaast kun je ook creatief surprises maken en
rijmen. Het brengt dus veel gezelligheid! Én zo lang Sinterklaas in
het land is, heb ik een heel lief, zoet kindje thuis die behalve de
pepernoten ook zijn bordje goed leeg eet.
Fijn Sinterklaasfeest allemaal!

De moeilijke woorden

1. De traditie - the tradition
2. ruim op tijd - well on time
3. de schoorsteen - the chimney
4. teleurgesteld - disappointed
5. aan boord - on board
6. de burgermeester - the mayor
7. zwaaien - wave
8. ontdooien - defrost
9. flinke - big
10. het draait om - what counts is
11. snoepjes - candy
12. vegen - smudge
13. achter ons kunnen laten - to drop the subject
14. de oppas - child care
15. zin in - looking forward to
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16. de aanloop ernaartoe - the run-up to it
17. vieren - to celebrate
18. rijmen - rhyme
19. behalve - except for
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