Voor de liefde verhuisd naar Amerika..
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Lily, hoor je me?

Ja, ik hoor je.

Mooi

Hoe is het?

Goed, goed, ik begin net aan mijn dag hier, het is zondagmiddag.
Ja, lekker, wat ga je zometeen doen dan?

Julian’s vader belde ons gister die geeft een spontane

barbecue. Dus hij vroeg of we langs wilden komen.

Leuk, maar heb je een lekker weekend?

Ja, hopelijk een lang weekend. We hebben maandag Labour

day. de meeste mensen zijn dan vrij, dus als het goed heb ik lekker
een lang weekend.

En volgende week zondag lekker naar Nederland!

jaaa, wat goed!

ja, dus, daar kijk ik heel erg naar uit.

Daar verheug ik me echt heel erg op, dat vind ik heel

gezellig. Want, ik vind, en daarom heb ik je ook gevraagd voor deze
podcast. Om twee redenen eigenlijk, omdat je bent verhuisd, je hebt
Nederland verlaten, je hebt je vrienden en familie verlaten en
verhuisd naar Amerika. Maar ook, jullie verhaal, vind ik zo mooi, zo
romantisch, en zo grappig.

Ik wil jullie graag meenemen naar de dag dat ik samen met Maaike
naar Paradiso ging. Het was een woensdagavond en we zouden
naar een concert gaan. We zaten aan een tafeltje naar de band te
kijken en Maaike riep enthousiast.. want, ja, Maaike is een hele
enthousiaste meid! Kijk, die gast met die krulletjes!!

Die is leuk!!! En ik dacht.. jaaaa hoor, tuurlijk, een muzikant in
Paradiso, dream on! Rond 11 uur ‘s avonds zei ik tegen Maaike, joh,
ik ga naar huis, morgenochtend moet ik weer werken. En Maaike,
die had haar ogen nog gefixeerd op die muzikant, en reageerde dat
ze nog wel even zou blijven. ‘S ochtends keek ik op mijn telefoon en
had ik wel 20 appjes van Maaike waarop ze vertelde dat ze met hem
had gepraat en ze op date zouden gaan! Het was een muzikant uit
Louisiana.. en tourde door Europa. Voordat ik het wist bracht ik een
paar maanden later Maaike naar het vliegveld. Ze ging op bezoek bij
haar grote liefde.. En, het is echt een fantastisch stel, Julian is super
leuk en natuurlijk een hij is onwijs goede muzikant maar samen zijn
ze ook echt fantastisch en natuurlijk is het erg jammer dat we je
moeten missen, maar het is wel erg leuk hoe het is gegaan. Toch,
Maaike??
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Maaike: Owh , jaja, het komt eigenlijk door jou, ik heb het aan jou te danken
dat ik hem heb ontmoet. Want jij sleepte me mee naar Paradiso
inderdaad.

Lily: Ja en daar ontmoette je inmiddels je man, want je bent nu
getrouwd met hem. Hoelang woon je nu in Amerika?

Maaike: Wij zijn, even kijken hoor, begin 2017 heeft hij mij dan ten huwelijk
gevraagd. We hebben elkaar in 2013 ontmoet. We zijn een paar
jaar heen en weer blijven reizen eerst. Kijken hoe we dan ons leven
samen konden opbouwen. Of we dat dan in Amerika zouden doen
of in Nederland. Eind 2017 kwam dan eindelijk de vraag, in
Amsterdam, op dezelfde plek waar hij mij een paar jaar eerder
voor het eerst vertelde dat hij van mij hield zeg maar. Hartstikke
romantisch. En toen zijn we begin 2018 het integratieproces
gestart. Dus ongeveer 4 jaar nu.

Lily: Ah ja, super. En ik ben ook bij jullie op bezoek geweest. Het is een
hele leuke plek waar jullie wonen. Je woont in, Hoe heet de
plaats?

Maaike: Lafayette, Lafayette, Louisiana!

Lily: Dat is in het zuiden van Amerika.

Lily: Je bent dus verliefd geworden op een Amerikaanse man.. En niet op

een Hollandse, Nederlandse vent, en ook nog eens een muzikant. Wat typeert
een Amerikaanse Man denk jij?

Maaike: Ja, wat een goeie vraag. |k denk dat er ook nog wel weer een
verschil is, want Amerika is zo groot he. Wat mij wel heel erg aansprak in hem,
van Louisiana, en ik denk dat veel mannen dat wel hier hebben, is dat zij toch wel
dichtbij de natuur staan. Hij woonde dan, dat sprak mij ook heel erg aan, op een
boerderij, op een farm. En ik vertelde hem in het begin dat mijn droom altijd was
om op een dag een porch, een veranda, te hebben. Nou, ik heb een verrassing
voor je, ik heb geen porch, ik heb er 2. En hij vertelde dat hij 7 koeien rond de
boerderij had lopen.

Lily: Dat vrije leven leek jou heel erg mooi!?

Maaike: Ja! Nou, wat ik leuk aan hem vond was dat hij, hij was toendertijd
niet heel erg veel met mode bezig of met zijn looks. Van zichzelf heeft hij wel hele
mooie krullen en mooie blauwe ogen en een fantastische glimlach, maar hij was
er verder niet heel erg bezig of van bewust.

Lily: Het is super romantisch hoe alles is gegaan. Wat mis je toch het
meeste nog aan Nederland?

Maaike: Oeh, nou even kijken hoor. Hoe fantastisch het hier ook is, er zijn toch
ook best wel veel dingen die ik mis aan Nederland. Wat ik mis, behalve natuurlijk
de obvious mijn vrienden en familie, wat ik mis is dat je in Nederland toch wel
veel meer vakantiedagen krijgt dan hier. Daar had ik nooit echt bij stil gestaan.
Lily: Hoeveel vakantiedagen heb je in Amerika?

www.actiefnederlandsleren.nl



http://www.actiefnederlandsleren.nl

Maaike: Als je geluk hebt, en het verschilt ook weer per staat. Maar als je bij een
nieuwe werkgever begint, dan krijg je in het begin, het eerste jaar een week
betaalde vakantie. En het tweede jaar misschien 2 weken.

Lily: En in Nederland is dat 23 dagen (4 weken per jaar).

Maaike: Plus al je feestdagen ook. En ik ben echt een snoepkont. Ik mis heel erg
onze Nederlandse koekjes en gebakjes en alles van de bakkerij. Een lekker
broodie.

Lily: Een lekker croissantje! Ja, ik weet nog dat wij een keer terugkwamen van
een avondje stappen. ‘s ochtends om 6 uur was de bakker open en toen gingen
we, toen stonden we vooraan in de rij, even een croissantje kopen bij de bakker.
Heerlijk!

Lily: Is er ook iets, waarvan je zegt, dat mis ik dus totaal niet aan Nederland?
Maaike: Nou, even kijken hoor. Ja, wat ik dus niet mis is met mijn fietsje door de
regen. De jeukende kleding!

Lily: En nu, nu zit je veel in de sportschool Maaike?

Maaike: euhh.. nee Lily, je kent me wel..

Lily: Jij komt over 2 weken naar Nederland, dus ik ben erg benieuwd hoe je eruit
ziet! Jij gaat zo naar een barbecue toch?

Maaike: Ja, we gaan lekker naar een echte Amerikaanse barbecue. |k weet nog
wel dat Julian, wou hij indruk maken op mijn familie en ze een echte
Amerikaanse barbecue voor ze voorbereiden. Hij was echt dagenlang aan het
voorbereiden, de juiste barbecuesaus opzoeken, vlees marineren. Hij had er heel
veel werk ingestoken. Hij stak de barbecue aan en hij legde het vlees erop. Alles
was zen, en dan binnen een minuut was alles zwart. Want blijkbaar zijn de
Nederlandse barbecues ook echt wel gemaakt om de burgers heel snel klaar te
maken.

Lily: Lekker efficiént!

Maaike: Hier ligt het er echt uren op. Dat was een mooi verhaal.

Lily: Hé, veel liefs ook aan Julian, en dankjewel nogmaal en tot gauw, tot
volgende week, ja gezellig!! Doeiiii, lekker slapen straks!

De moeilijke woorden
1. spontane spontaneous
2. verheug looking forward to
3. redenen reasons
4. verhuisd moved
5. verlaten left
6. gast met die krulletjes the guy with the curls
7. stel couple
8. onwijs really
9. te danken aan due to
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10.getrouwd

11.0p bezoek
12.verliefd

13.mode

14.niet bij stilgestaan
15.snoepkont
16.jeukende
17.indruk maken op

married

visiting

in love

fashion

| never considered it
a sweet tooth

itchy

making an impression
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