Een vrolijk kerstfeest met veel hoogtepunten!

Kerst, de kerst komt eraan! De kerst, dat voelt vaak toch een beetje
dubbel. Aan de ene kant is het heerlijk om met de familie te zijn en
wat dagen vrij te zijn. Lekker te eten, spelletjes spelen. Aan de
andere kant betekent het ook dat het alweer het einde van het jaar

is.. en dat het vaak ook best wel druk is. Je moet van alles doen,
kerstcadeaus kopen, recepten uitzoeken, boodschappen doen en in mijn
geval afreizen naar het hoge noorden.

Wat vieren we eigenlijk met kerst? We vieren de geboorte van Jezus,
het is een Christelijk feest dat we vieren op 25 en 26 december. In
Nederland kopen we een mooie kerstboom en die gaan we dan optuigen
met mooie slingers, ballen, lichtjes en natuurlijk de piek!

Ik zal vertellen hoe het bij ons vroeger ging, kerst vieren. We
haalden met elkaar de boom op en die gingen we ook samen optuigen.
We hadden ook een mooie antieke kerstkribbe, deze werd van zolder
gehaald. We zijn niet gelovig, maar tijdens de kerst hadden we wel
een Jezus, Maria en Jozef in huis. Mijn ouders schreven veel
kerstkaarten waarop stond “Fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar!”.
Mijn ouders kregen zelf ook heel veel kaarten van familie en
vrienden, dat zag er thuis gezellig uit.

Een paar dagen voor de kerst werd er aangebeld. Mijn vader wist al
wie er voor de deur stond. Hij had hem al verwacht. Er stond dan een
boer met een haas voor de deur. Mijn vader pakte de haas dan bij de
lange oren en nam deze mee naar de keuken. Mijn vader maakte hem dan
panklaar en zette zachtjes het vuur aan. Het hele huis rook dan ook
naar de haas.

Mijn moeder was daarnaast ook druk bezig om het zilveren bestek te
poetsen. Ik vond dat niet zo’n leuk klusje, maar meestal hielp ik
samen met mijn zus wel mee. Op de eerste kerstdag begonnen we met
een super uitgebreid ontbijt. Iedereen zag er mooi uit, en de tafel
was mooi gedekt met het mooie servies. De kerstmuziek ging aan en na
het ontbijt gingen we vaak even met elkaar wandelen. Als we
terugkwamen van het wandelen dan werd er weer van alles door mijn
moeder op tafel gezet qua eten. De kerstfilm ging dan aan of we
speelden gezellig samen wat spelletjes.

Als je dan bijna ontplofte van al het eten in je buik, dan begon ons
4-gangendiner..

Mijn ouders stonden dan ook altijd lang in de keuken. Tegenwoordig,
met kerst, eten we nog steeds haas. De haas is erg lekker, en wordt
bereid volgens een echt traditioneel familierecept. Mijn vader 1is er
erg trots op en mijn moeder verheugt zich erop om iedereen thuis te
hebben!

Je moet altijd wel oppassen voor de kogeltjes in de haas. AlLs je
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daarop bijt, dan is dat niet echt heel fijn.

Ook dit jaar belde dus mijn vader mij trots op, een paar dagen voor
de kerst, om te vertellen dat de haas weer in de pan ligt. Ik eet
zelf weinig vlees, maar dit vind ik wel ok, het 1is een echte
biologische haas uit de natuur.

Als we dan rollend van tafel kwamen, dan begonnen we de
kerstcadeautjes uit te pakken. Op tweede kerstdag ging ik ‘s avonds
altijd standaard de kroeg in. Dat was ook weer heerlijk na 2 dagen
eten en veel binnen zitten.

Aan het einde van het jaar blikken we vaak ook even terug. Even
terugblikken. Wat waren de hoogtepunten van 2021 voor jou?

Ondanks corona vond ik het weer een mooi jaar!

In januari nam Rutte III ontslag. Joe Biden werd de 46e president
van Amerika. In maart werden er verkiezingen gehouden in Nederland
en op 15 december kwam er dan eindelijk het nieuwe regeerakkoord.
Onze bekende journalist Peter R. de Vries werd in juli vermoord,
verschrikkelijk.

Een mijn hoogtepunten was toch de formule 1 race van Max Verstappen,
wat een fan-tas-ti-sche race was dat, geniaal hoe hij die race heeft
gewonnen!! We zitten nu even in een lockdown, balen, maar ik weet
zeker dat we volgend jaar weer leuke dingen met elkaar mogen
meemaken.

Het was leuk om de podcasts te maken en ik mocht lesgeven aan hele
leuke, lieve en ambitieuze mensen! Hopelijk wordt het volgend jaar
weer net zo mooi!

Voor iedereen, een hele mooie kerst toegewenst en een fantastisch
oud en nieuw!!

De moeilijke woorden

1. het voelt dubbel - a double feeling
2. Aan de ene kant on one side

3. Aan de andere kant on the other side
4. in mijn geval in my case

5. optuigen decorate

6. de slingers garlands

7. de kerstkribbe a Christmas crib
8. verwacht expected

9. de boer the farmer

10. de haas the hare

11. het zilveren bestek silver cutlery
12. poetsen to polish

13. klusjes doen
14. de tafel dekken

doing chores
lay the table
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

het servies
ontplofte
kogeltjes
terugblikken
hoogtepunten
ondanks

the tableware
exploded
little bullets
looking back
highlights
despite
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